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Terug op het goede spoor-Ezra/Hagai 

Serie: Wat vooraf ging aan de komst van Jezus 
 

 
-Terug op het goede spoor-  is de titel van de preek. 
Vorige week sprak Piet Brinksma over Jeremia, weet je het nog. Het is de 

zevende eeuw v.C. Israël leeft in Ballingschap in Babel. Ze zijn door koning 
Nebukadnessar weggevoerd uit Jeruzalem. En ze verlangen terug naar 

Jeruzalem, ze verlangen terug naar thuis, terug naar vroeger. 
 
Ze wonen in Babel, maar het leven heeft weinig richting. Ze zijn de roeping die 

op hun leven rust vergeten. Ze zijn vergeten dat ze door God zijn geroepen om 
een zegen te zijn voor alle volken. 

 
Piet heeft die prachtige verzen gelezen uit Jeremia 29. De profeet schudt het volk 
wakker. Blijf niet doelloos terug verlangen naar vroeger en naar thuis. 

Ga leven! Ik lees dit tekstgedeelte omdat het zo prachtig is: 
 

Jeremia 29 
1Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan 

de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en 
alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd.  
…. 

De brief had de volgende inhoud: 
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de 

ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen 
en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan 
en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters 

uit, zodat zij zonen en dochters baren. 
Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad 

waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van 
de stad is ook jullie bloei. 
 

LEEF op de plaats waar je bent. BEN EEN ZEGEN voor anderen! 

….. 

 
10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie 
omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten 

terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie 
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

12Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 
13Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel 
zoeken. 14Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je 

lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen 
waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar 

Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. 
 
-God heeft een plan dat vast staat. ‘Ik heb jullie geluk voor ogen’ (Jer.29:11) 

-Een plan dat niet alleen voor Israël geldt maar voor alle volken: 
‘Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’. (Gen12:3) 
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Israel speelt een belangrijke rol in Gods plan. Ze participeren in Gods plan. En 

God plaatst ze terug in hun opdracht. Hij bevestigt, door de woorden van 
Jeremia, hun identiteit en bevestigt Zijn toewijding aan hen. Hij geeft hoop, 

letterlijk. Hij belooft dat het volk dat ze na zeventig jaar terug mogen keren naar 
Jeruzalem.  
Maar daar in die ballingschap, daar vinden ze hun roeping terug. Het is een 

periode van loutering, van leren van fouten, van leren vertrouwen op God. 
 

Marina en ik sloegen daar in Italië impulsief een zijweggetje in. Het was niet de 
beste weg. Het zag er aantrekkelijk uit. Maar het duurde langer, het was 
gevaarlijker, het was slechter, het was een eenzame weg. 

Er zijn vele manieren om op een zijweggetje terecht te komen in je leven. 
Meestal gebeurt dat omdat een dat zijweggetje er aantrekkelijk uitziet. Daar zijn 

we gevoelig voor. 
De realiteit is dat alleen de weg met God, het wandelen in Zijn missie, je 
werkelijke voldoening geeft, je werkelijke vrede geeft. 

Een mooiere baan met een mooiere auto geeft geen duurzame vrede. 
Een leven met nog meer leuke dingen geeft geen duurzame voldoening. 

Een leven met nog meer verplichtingen geeft geen echte rust. 
Jezus zegt het overduidelijk: 

Matteus 11 
28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 
Matteus 6 
31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we 

drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die 
de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig 

hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen 
voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke 

dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 
 

Misschien bevind je je op een zijweggetje. Misschien heb je je voorziening 
gezocht op plaatsen waar het niet te krijgen is. ‘Kom bij mij’ zegt de Heer. 
Stop met zelfvoorzienend zijn. Ik weet wat je nodig hebt. 

‘zoek mijn koninkrijk, mijn gerechtigheid’. 
‘Bid tot de HEER voor de stad. Zet je in voor haar bloei, want de bloei van de 

stad is ook jullie bloei.’ 
 
Zegen en geluk is het gevolg van het terugkeren op het goede spoor, op Gods 

spoor. Terugkeren bij God. En de principes van zijn koninkrijk toepassen. 
Zegen en geluk komt door je ‘in te zetten voor de stad’. Door je in te zetten voor 

de ander. De zegen van de ander is jouw zegen.  
‘11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ 
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God is trouw, zijn plan staat vast. Kijk maar: 

Ezra 1 
1In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling 

wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in 
zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te 
laten maken: 

 
2‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de 

HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor 
hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. 3Laten al diegenen 
onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem 

in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, de God van 
Israël, de God die in Jeruzalem woont. 4Allen die hier nog als vreemdeling 

verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers 
ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt 
boven op de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem 

woont.’ 
Ongelooflijk. Het volk Israel wordt vrijgezet om terug te keren naar Jeruzalem 

om daar de tempel weer te herbouwen. Een wonder. En ze worden gesponsord 
met zilver, goud, goederen en vee. 

En ze gaan inderdaad terug. Er is nog geen tempel, maar de tempeldienst wordt 
hersteld. De Heer staat weer centraal in hun leven. Dat is een goed begin. 
Ezra 3 

1Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden 
hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. 2Jesua, de 

zoon van Josadak, en zijn medepriesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, 
en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te 
kunnen offeren zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. 

Hoewel ze goed beginnen, raakt hun aandacht toch gericht op de dagelijkse 
zorgen. Het volk was zo bezig om hun eigen leven, hun eigen economietje weer 

op gang te helpen dat ze gestopt waren met de herbouw van de tempel. 
God stuurt een profeet. 
Haggai 1 

5Nu dan – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie 
ingeslagen? Denk toch na! 6Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; 

jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, 
jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld maar 
het verdwijnt in een beurs vol gaten. 7Dit zegt de HEER van de hemelse 

machten: Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen?  
Jullie werken hard voor jezelf, voor je gezinnen. Maar het levert niets op. God 

ziet dat het volk bemoediging en sturing nodig heeft.  
8 Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal 
ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen – zegt de HEER. 

9Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél 
binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? – spreekt de HEER 

van de hemelse machten.  
 
Hoe kan het toch dat er geen zegen op jullie werk rust? Hoe kan het toch dat 

jullie wel zaaien, maar weinig oogsten? De profeet geeft antwoord: 
Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor 

zijn eigen huis. 10Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde 
niets meer op.  
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God heeft gezien dat het volk ontmoedigd is. God heeft gezien dat het volk hard 

werkt en weinig oogst. God gaat opnieuw richting geven.  
En God legt een verband tussen de armzalige situatie waarin het volk verkeerd 

en het niet herbouwen van de tempel. 
Hij geeft een opdracht: bouw mijn huis weer op ! 
 

En gelukkig: het volk gaat aan de slag ! Ze beginnen met het herstel van de 
tempel, zo’n drie weken nadat de God door zijn profeet gesproken had. 

 
Haggai 2 
“Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet 

hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4 Maar houd 
vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en 

hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. 
Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. 5 Dat 
heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie 

midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. 
 

Ze zijn een maand bezig als God deze woorden spreekt. God is de beste coach 
die je maar kunt bedenken ! Wat een bemoedigende woorden. 

God weet wat er in de hoofden van de mensen omgaat. Jullie denken zeker dat 
het niets meer kan worden? 
 

Houd vol! Houd vol! Werk door! Ik ben bij jullie! 
 

God herhaalt zijn belofte die hij deed toen het volk wegtrok uit Egypte, 1000 jaar 
geleden!! God is trouw!! Ik ben bij jullie! 
 

God herinnert het volk aan de successen uit het verleden. De avonturen uit 
Egypte. Ga door ! Ik ben bij jullie ! 

En God geeft Hoop door een belofte: 
 
Haggai 2 

9  De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de 
HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed 

geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’ 
 
Twee mededelingen: de luister van de tempel (Zijn aanwezigheid) zal groot zijn 

en ik zal jullie vrede en voorspoed geven ! 
 

Twee maanden gaan voorbij: 
Het volk is trouw, het gaat door met waar het mee bezig is, de herbouw van de 
tempel, en dan spreekt God wederom door de profeet Haggai: 

 
Haggai 2 

18 Maar let op wat er gebeuren gaat, vanaf vandaag, vanaf deze vierentwintigste 
dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEER 
gegrondvest is, let op! 19 Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur 

ligt, en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf 
nog geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven.’ 
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God is niet zomaar een coach, Hij is God ! 

Als God zegt, Ik ben bij jullie, dan betekent dat wat. Een beter bericht kun je niet 
ontvangen. En vanaf dit moment brengt het land vrucht op. Vanaf dit moment 

komt er voorspoed. 
 
Een opmerkelijke geschiedenis. 

Een geschiedenis die ook voor ons bemoedigend is. Natuurlijk voor ons als 
individu. Maar ook voor ons als gemeente. 

 
Er is een belofte verbonden als wij trouw blijven bouwen aan de tempel, aan zijn 
koninkrijk. Er is een belofte, een vrucht, als wij gehoorzaam zijn aan Gods 

instructies. 
 

9  De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de 
HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed 
geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’ 

 
AMEN 

 
 

 


